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Tiende jaargang nr 2 28 juni 2015

Onder deze titel brachten de muzikanten van de harmonie, met Dorien
Bosmans als dirigente, op 28 maart 2015 een reeks werken van Belgische
componisten ten gehore. Gevarieerd was het aanbod, meeslepend de
muziek, verzorgd de uitvoering, verrassend de acts, gezellig de avond.
Met dit sprekend grafisch ontwerp van Jasper Callens was de toon al
vroeg gezet, de nieuwsgierigheid visueel geprikkeld, de aandacht

ten volle gewekt ... en het verhoopte succes al vroeg een stukje bereikt!
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Wervende muziek

In alle media werd dit voorjaar veel aandacht besteed aan de Gentse toneelvoorstelling van
NT Gent ‘En avant, marche!” met Wim Opbrouck als hoofdpersonage, met Frank Van
Laecke als theatermaker en Alain Platel als choreograaf. Het is de perslui opgevallen hoe
beeldend een fanfare op het toneel kan evolueren en hoezeer de gebrachte muziek de
aanwezigen kan boeien buiten de traditionele context van straatmarsen en kioskmomenten.
Geert Van der Speeten in De Standaard sprak van “theater over het bloeiende fanfareleven,
over de bloeiende traditie van fanfares en harmonieorkesten”. Wat de initiatiefnemers en
theatermakers was opgevallen is het warme enthousiasme van de amateurs die wekelijks
repeteren om dan op feestmomenten netjes in de pas door de straat te paraderen op het ritme
van de tamboer, al dan niet in hun met gouddraad bestikte uniformen. En meer nog het
gemeenschapsgevoel dat heerst in het repetitielokaal waar jong en oud, geschoold en/of
ervaren, broederlijk naast mekaar zitten. De muziek is hun verbindende schakel! En dat
precies was voer voor heerlijk en gedragen toneel.

Maar wij weten het hier al langer, ook zonder het NT Gent. Een fanfare of harmonie biedt aan
ieder die het wenst de gelegenheid om zijn talent als muzikant blijvend te beoefenen, met het
accent op blijvend oefenen. Wie jarenlang in de muziekacademie, stap voor stap, alle aspecten
van het musiceren heeft doorlopen en in zich heeft opgenomen, kan in groep en onder
deskundige leiding de verworven vaardigheden week na week onderhouden en aanscherpen.
Dat die oefening loont kon het Kesters publiek op 28 maart jl. nogmaals ervaren tijdens het
jaarlijkse lenteconcert. Het schitterend podium van kopers en houtblazers getuigde van de
wervende kracht van de muziek, van het harmonieus samengaan van zeer jong en minder jong

En bovendien: ieder heeft zijn eigen specifieke partituur te volgen, ieder speelt die met hart
en ziel en met al zijn muzikale mogelijkheden, en toch klinkt het geheel als één lied, één
muziekstuk, als één stem. Zou onze maatschappij er niet harmonieuzer uitzien indien ze meer
muzikanten zou kennen? Of heeft ze nog meer nood aan gedreven, het wezen elegante
dirigenten?

‘De fanfare heeft alle modes overleefd” was een der conclusies in de pers. Al tien jaar
getuigen de opeenvolgende nummers van Naklanken van de leefkracht van onze eigen
Kesterse harmonie. Steeds meer jonge mensen vinden er hun muziekatelier. Alexandra, Célia
en Jules, alle drie pas in hun eerste humaniorajaar gestart, hebben al mogen ervaren hoe
leerrijk de wekelijkse repetities hun opleiding in de muziekacademie hebben aangevuld en
versterkt. Nieuwe talenten zullen ongetwijfeld hun weg volgen, een weg die de meeste oudere
muzikanten ooit voor hen zijn gegaan. Onze diepste wens mikt vandaag op dat talent van
zoveel anderen, ook uit de omliggende dorpen zonder fanfare of harmonie, die ooit een
muzikale basis mochten verwerven, maar vooralsnog vergaten die basis als bouwterrein te
gebruiken en morgen misschien het destijds gekozen instrument opnieuw ter hand zullen
nemen... Ons aanbod geldt voor allen, zodat ook voor hen kan gelden ‘En avant, marche’!.

Willy



Op de pupiter

‘Three English Folk Song Miniatures ’ van Philip Sparke

Tijdens de laatste voorbereidingen voor ons jaarlijks concert ‘Typisch Belgisch’ werd er al
gedacht aan nieuw werk om in te oefenen voor de eerste repetities na het concert. Op 18
oktober zal onze harmonie immers opnieuw deelnemen aan het provinciaal orkestentornooi
van Vlamo in Jezus-Eik. Ik koos ‘Three English Folk Song Miniatures’ van Philip Sparke uit
de lijst van de opgelegde werken.

Thrise English Folk Song Minilstures
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Engeland kent een lange traditie van volksliederen. Philip Sparke verzamelde drie liederen
van de 18° en 19° eeuw in de bundel Three English Folk Song Miniatures.

Het visserslied “Dance to your daddy” wordt ook soms “When the boat comes in” genoemd.
Het gaat over de belofte van een moeder aan haar zoontje dat zijn vader vis zal meebrengen
wanneer zijn boot arriveert in de haven. Het lied is atkomstig van het Noordoosten van
Engeland.

Het liefdeslied “O Waly, Waly”, ook gekend onder de titel “The water is wide”, dateert van
de jaren 1600. Er bestaan veel varianten op het lied, voornamelijk in Schotland. Het lied
beschrijft liefde als een briljant juweel hoewel het ook oud kan worden en uitsterven.

Het laatste lied “Bobby Shafto” komt oorspronkelijk uit Ierland maar werd gebruikt door
Robert Shafto in diens politiek programma. Zijn aanhangers breidden het lied uit met teksten
om Robert Shafto te steunen voor de verkiezingen.

Philip Sparke is een Brits componist, trompettist en muziekuitgever. Hij heeft een zeer groot
oeuvre aan werken voor harmonie-, fanfareorkest en brassband op zijn naam staan.

Hij is regelmatig als gastdirigent of als leider van workshops werkzaam. Zo heeft hij tijdens
mijn opleiding in het Lemmensinstituut een cd-opname van enkele van zijn werken, met het
harmonieorkest van de school, onder zijn vleugels genomen als dirigent.

Dorien Bosmans



Muzikanten van destijds...

Emiel Dedoncker

Een gesprek met Emiel over de tijd van toen,
over zijn tijd als muzikant, is als het plotse
opstarten van een spitante fontein levendige
herinneringen, data en feiten, en veel leuke
anekdotes: een levendige brok fanfare-
geschiedenis. .. !

Emiel werd te Kester geboren, hoog op de
Kesterheide, op 15 augustus 1923. Zijn eerste
stappen in de lange muzikale opleiding, de
notenleer, het slaan van de maat en nog meer
notenleer, het eigenhandig — en zeer leerzame
— overpennen van de partituren, met de ronde
pen en soms teveel zwarte inkt, zette hij
onder de leiding van de onvolprezen meester
Merckx. Hij die de ziel was, ook van de
vooroorlogse fanfare, zorgde aldus voor
nieuw bloed in zijn fanfare, al bijna een volle
eeuw oud. De schooljeugd, toen nog
dorpsgebonden en zonder veel andere
uitwegen voor de vrije tijd, kreeg de kans om
muziek te maken, om in de fanfare een
instrument te bespelen.

Hoe heerlijk moet het geklonken hebben vanop het ouderlijk erf, wanneer Emiel gezeten op
de ‘beetkuil’, bij avond op zijn bugel de jongste muziekstukken repeteerde en de ganse buurt,
tot in Berchom toe, mee liet genieten van zijn kunnen. Met enkele buurtgenoten, zoals Karel
Vanderheyden en Louis Dedoncker, leverde de Heide toendertijd een stevige delegatie voor
de fanfare. Zij hadden met succes hun twee solfégeboekjes doorworsteld en kregen dan ook
terecht een echt instrument ter beschikking. Emiel zou weldra overschakelen naar de trompet,
een keuze die hij voor de rest van zijn muzikale loopbaan trouw zou blijven.

De officiéle repetities toen werden steevast gehouden bij Germaine Van Rossom in de Statie.
Week na week kwam dirigent G. Heyvaert met de tram uit Halle. Logeren deed hij ter plekke,

want de laatste tram was al lang gereden...

Tijdens de oorlogsjaren werd er niet gerepeteerd en lag het fanfareleven compleet stil. Bij de
bevrijding werd die stilte dagenlang, avond na avond, goedgemaakt. Het dorpse leven werd
wakker geschud en de vele drankgelegenheden boden kansen te over tot vrolijk rondtrekkende

pret!



Waren de kermissen (ook de wijkkermissen van toen) en de processies uitgelezen momenten
om muzikaal te paraderen, dan zorgde voor Emiel toch het gelegenheidsorkest van de fanfare
voor sprekende herinneringen. Samen met ‘Jef van Geel (Jozef De Vits), Staaf van Geel, Jef
Vierendeels, Jozef Roobaert en o.m. Herman Goossens speelden zij ten dans bij elk feest van
de fanfare, een eetfestijn, een toneelavond, een trouw, een jubilee...

Een loopbaan van zowat 50 jaar sloot hij af toen de werkdruk bij Remitrans geen
repetitieavonden meer toeliet. De herinneringen evenwel blijven verder leven bij Emiel... en
nog steeds zijn er lichtjes in zijn ogen wanneer zij beelden oproepen in zijn geheugen en de
woorden smaakvol en vlot hun verhaal vertellen...

Een diamanten bruiloft...

De jubilarissen en dochter Claudine

Op 28 mei 1955 gaven Jozef Roobaert en Gilberte Van Belle mekaar hun ja-woord in de
Sint-Martinuskerk van Kester. Zestig jaar later zijn ze beiden nog steeds steunpilaren in
onze fanfare. Geen repetitie zal Jozef (al ruim 70 jaar muzikant!) missen, geen grotere
supporter dan zijn Gilberte. Woensdag 3 juni was dan ook voor alle muzikanten en voor
al wie met de harmonie meeleeft, een unieke gelegenheid om hen, op alle toonaarden,

dank te zeggen en proficiat te wensen!!!!



Kunst van vandaag...

Dat in onze muziekwarme fanfarefamilie verdienstelijke beeldende kunstenaars huizen is
reeds langer bekend. Herhaaldelijk werd in Naklanken werk getoond van muzikant Jef Van
Diest, sinds vele jaren een trouw lid van onze harmonie. Ooit werd tijdens een cultuurmaand
zelfs een beperkte tentoonstelling van zijn werk gehouden in de zaal 't Jagershof. Men zal
zich bovendien nog zijn prachtig overzicht van een halve eeuw schilderkunst herinneren, dat
te Lennik, met veel belangstelling en succes, werd getoond in september 2013 in de Oude
Schepenbank (zie Naklanken 23). Recent nog, werd werk van hem opgenomen in de Hernia-
groepstentoonstelling Calligrafie in het Hof ten Driesch te Herne (op 30-31 mei en 6-7 juni)

Tijdens de jongste Muziekweek van de Gooikse Cultuurraad waren ook de Gooikse beeldende
kunstenaars, verspreid over tal van locaties in de gemeente, aan het feest, hoe moeilijk ook
dergelijke organisaties het publiek op de been brengen. Deelnemers waren, wat onze familie
betreft, Brigitte Van den Broeck (Heidestraat 11) en Bart Daems (Bruneaustraat 11).

Van deze laatste tonen wij hieronder aan onze lezers een sober maar stevig gebouwd stilleven.

Stil-leven
40cm x40cm

Dit werk was een van de blikvangers van de tentoonstelling van Bart in de Gallery Mong
Blok te Pepingen van 8 tot 10 mei 2015. Ooit was Bart een beloftevol en gelauwerd
beeldhouwer. Maar ook de schilderkunst kreeg hem in haar greep. Boeiend, gevarieerd en
vaak verrassend zoekt hij visuele oplossingen voor de eeuwige vraag: hoe breng ik mijn
innerlijk verhaal, mijn permanente zoektocht in geest en hart, op doek of op paneel? De
levendige belangstelling van een ruim en geinteresseerd publiek, omgezet in indringende
benaderingen, zal ongetwijfeld de zoekende kunstenaar in Bart hebben gesterkt in zijn
creatieve tocht. Deze rubriek krijgt alleszins een beeldig vervolg...



Wervende sponsoring...

Een harmonie kan — inderdaad — niet zonder financiéle steun. Zoals blijkt uit onze
sponsorspagina, die in elk nummer dankbaar wordt opgenomen, mogen wij ons verheugen om
een trouwe achterban. Die achterban is ook de jongste maanden flink aangegroeid. Graag
noem ik hierbij de nieuwe sponsors die vanaf dit jaar helpen en steunen: Bi Style (damesmode
tot maat 56) uit Meerbeke (Brusselsesteenweg 219), Mode Meert uit Schepdaal
(Wijngaardstraat 2), Nicolas Vankeerberghen, herstelling en onderhoud van instrumenten,
uit Lembeek (Kasteelbrakelsesteenweg 437), Slagerij De Vits — Traiteur uit Leerbeek
(Brusselstraat 10), opvolger van Beenhouwerij Jos, M. Consult —Pure Wine, wijnhandel uit
Kester (Kesterweg 10) en Century 21 ATG, het nieuwe vastgoedkantoor te Kester,
Edingsesteenweg 341 (Kester Brugge). Expliciet vermelden we voortaan ook de stille sponsor
sinds jaren, Magda Deridder-Hendrickx, weduwe van onze oud-voorzitter René Deridder,
nog steeds verknocht aan Kester doch nu verblijvende te Blankenberge.

Rainbow 4 Kids in Kenia...

Hierbij de dankbare groeten uit Kenia voor de
steun op Kerstmis 2014 aan de actiec Rainbow 4
Kids, waarvoor Marie-Rose De Maeseneer zich
inzet en onze harmonie tussenschakel is geweest!

Wie deze actie nog verder wenst te steunen, kan zijn bijdrage storten op BIC: KREDBB en
IBAN: BE41 7330 3873 0110 van Rainbow4kids. Elke bijdrage blijft in Kenia zeer
belangrijk. Marie-Rose De Maeseneer, schoonzus van Marjolijn Deridder, werkt al jaren ter
plekke mee aan dit project en zorgt er voor dat alle bijdragen zonder athoudingen in Kenia
nuttig worden gebruikt.



Rouwend afscheid nemen...

Maria Maris, geboren te Kester op 11
september 1947, echtgenote van André
Tiels, mede-oprichtster van de feestzaal
‘Ter Heyde’ te Kester, is te Aalst
overleden op 10 januari 2015.

Maria en André hebben onze harmonie
en deze Naklanken altijd zo warm
onthaald en zo gul gesteund, dat haar
overlijden aanvoelt als het pijnlijk
verlies van een nabestaande, zelfs van
een familielid. Bij haar uitvaart werd zij
bestempeld als de moedige Jeanne
d’Arc van de Heide. Maria was fier.
Maria wist wat het leven was. Maria
beheerste de kunst van het verzorgen
als geen ander. Zonder Maria is het stil,
veel te stil. Bij dit eerbetoon, verwoord
op haar gedachtenisprentje, sluiten
bestuur en leden van de harmonie zich
ten volle aan. Dank, zeer veel dank!

R

Opl maart 2015 overleed in het W.Z.C.
Eyckenborch te Gooik Aline Stroolens,
geboren te Sint-Kwintens-Lennik op 11
augustus 1924. Aline was de weduwe van
Pieter Borguinon en sinds lang de stille
levensgezel van Sylvain Bellemans.

Bij haar overlijden denken we met
warmte terug aan Sylvain (T 8 mei 2010)
(zie Naklanken 13). Zij waren jarenlang
onafscheidelijk present in het dorpsbeeld
van Kester, rustig wandelend, met
aandacht voor iedereen. Hun steun aan al
wat Kester betrof, de voetbalclub en de
fanfare voorop, gebeurde doodgewoon,
zonder grote woorden, maar gemeend en
trouw. Daarom de even gemeende dank
vanuit de harmonie voor al de mooie
momenten die Aline en Sylvain samen
hebben geschonken, in alle eenvoud.
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Geboren te Tollembeek op 22 mei 1930
zou Etienne Van Sinay een voorname
inwoner van Kester worden door zijn
huwelijk met Godelieve Deleener en
zijn levenslange pachterschap in het hart
van het dorp. Op 5 maart 2015 is hij, na
een korte ziekte, overleden te Halle in
het A.Z. Sint-Maria.

Naast zovelen die met zijn heengaan een
warme hartgenoot verliezen, zal ook
onze harmonie voortaan Etienne moeten
missen. We zullen hem missen op de
vroegste kermismorgen, wanneer de
muzikanten de Paardenprocessie voorbij
zijn woonst zullen begeleiden, en, bij
hun terugkeer, steevast een gemeende
hulde brengen aan hem, een hoog voor
zijn open bevlagde venster; wiens hart
steeds sneller sloeg wanneer zijn fanfare
langs kwam. We zullen de flikkering in
zijn blije ogen toch blijvend meedragen
als zijn kenmerk en zijn zachte groet.

2 Kester. — Bruneaustraat

www.delcampe.net




Uit de agenda...
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Zaal Jagershof

28 Maart 2015

Het traditionele lenteconcert van onze
harmonie had dit jaar plaats op zaterdag
28 maart, de laatste dag onder het
winteruur. Het programma:

Windkracht 10 van Fonny De Wulf, arr.

Eddy House

Twins van Jan Hadermann

Classical Canon van André Waignein
The K3 hit mix arr. Johny Ocean

A Highland Rhapsody van Jan Van der
Roost

Return of the Vikings van Bert
Appermont

Jacques Brel Toujours! Van Jacques
Brel arr. Roland Kernen

The Kabouter Plop Songbook arr. Jan
van Kraeydonck

Raymond to the Top van R. Van Het
Groenewoud, arr. Filip Sandras
Marina van Rocco Granata, arr. Hans
Vansant.

Geen ijzel of sneeuw dit jaar, enkel warme gezelligheid rond een project met uitsluitend werk
van eigen bodem. Het Belgisch tintje van de publiciteit werd doorgetrokken in de zaal, op het
podium en tot in de kostumering van muzikant en entourage, met de nodige humor en

creativiteit. . ..

© Suzanne Declercq
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Drieéndertig muzikanten onder de leiding van dirigente Dorien Bosmans vulden een
schitterend en feestelijk podium, zus Isabelle Bosmans zorgde voor de inleiding bij elk
nummer en het publiek deinde mee op het wisselende ritme van de muziek. De fotografen
Suzanne Declercq en Anita Block legden met hun scherpste foto’s het beeld van de avond
vast, zodat iedereen op de website of de Facebook-pagina van de Koninklijke Fanfare Sint-
Martinus Kester (zie pag. 2) nog kan naproeven van dit uiterst geslaagd muzikaal moment.

. Wi ' r

© Anita Block Jules Tobback verscholen achter hun bariton, Pierre en Johan
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De Gooikse Muziekweek, cen initiatief van de Cultuurraad, werd te Kester ingezet
op 25 april 2015 met het optreden van Herman en Rosita Dewit, omkaderd door de eigen
harmonie, die zorgde voor een klankvolle start en, na de voorstelling, voor een gezellige
bediening. Dit optreden was tevens een zoveelste geschenk van het unieke muzikaal duo ten
gunste van onze vereniging. Zij beseffen als de beste welke zware inspanningen dienen te
worden geleverd om een muziekvereniging levend en bloeiend te houden...

Het programma dat zij brachten kreeg de ronkende naam mee van Belgian Recycled Music,
en was gebaseerd op Vlaamse, Waalse en Belgische specialiteiten, streekproducten,
uitvindingen en beroemdheden. Zo ontstonden nieuwe instrumenten, creaties met humor en
vernuft. Het geheel is en blijft in de handen van ons muzikaal echtpaar, steeds opnieuw, een
boeiend, visueel en interactief spektakel. Waarvoor felicitaties gelden en een warme dank!
De afwezigen hadden alweer ongelijk!

Bij deze gelegenheid presenteerden zij ook hun jongste boek, Muziek met maffe materialen,
waarin zij een keuze van meer dan honderd instrumenten om zelf te maken en te bespelen
voorstellen. Rijk geillustreerd en prachtig uitgegeven door uitgeverij De Draak uit
Tollembeek, in vormgeving van Jan Van Craesbeeck, rondde dit verrassende werkstuk op
creatieve wijze de heerlijke avond af. Een hebbeding voor vele prettige uren... (Meer
informatie bij Rosita en Herman — 0478/780 627 of 054/566 439 - www.hermandewit.be).

Dit 28" nummer van Naklanken is het tweede van de tiende jaargang van

ons uniek contactblad. De harmonie kan men blijvend steunen door in te

schrijven op een jaarabonnement (drie nummers voor € 5,-), als steunend lid

(€ 20,-), en als sponsor met een bedrag naar godsvrucht en vermogen. Wie

het wenst kan zijn bijdrage ook overschrijven op de rekening van de

Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester =~ BE73 4295 1005 9960
Alvast bedankt iedereen!
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Op de agenda...

stond alvast Kester kermis van 31 mei. Van in de vroegste uren zouden de muzikanten
op het dorp de slaaplustigen wakker schudden en de eeuwenoude Paardenprocessie uitgeleide
doen. Voor de foto’s van deze heuglijke dag zal het wachten worden op het oktobernummer.
Een terugblik op de feestelijke dag van vorig jaar moet de honger naar meer aanwakkeren.
Daarom deze foto van Rudy Boon...

© Rudy Boon

Op vrijdag 4 juli opent Century 21 A.T.G., officieel en feestelijk, een nieuw
vastgoedkantoor in Kester Brugge, Edingsesteenweg 341. Dit heuglijk moment zal door de
harmonie worden onderstreept met vrolijke klanken, dragers van wensen voor het verhoopte
succes.

De datum van zaterdag 26 september heeft menig liefhebber van de Jaarmarkt te Gooik
alvast genoteerd. Zoals vorig jaar stapt onze harmonie er op het hoge podium om aan de
gebruikelijke zonnewarmte haar enthousiaste muzikale kleuren tot te voegen.

Voor de muzikanten wordt het in oktober, en in de aanloop ernaar, alweer een muzikale
uitdaging. Op 20 oktober neemt onze harmonie immers deel aan het provinciaal

tornooi van VLAMO in het cultureel centrum van Jezus Eik. De muziekstukken zijn
gekozen en de repetities al ingezet. De ijver is groot en het resultaat hopelijk navenant...

Amper een week later is er dan, op 26 en 27 oktober, Het eten van ’t muziek, zoals
steeds in de zaal ’t Jagershof, met alle culinaire hoogstandjes die het trouwe publiek
traditiegetrouw zullen verwennen. Men houde deze data alleszins vrij! In het oktobernummer
van Naklanken verneemt de lezer meer details over de uren op zaterdag en zondag.
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Alvast ook bedankt... al wie steunt en sponsort!

De subsidiérende overheden: Provincie Vlaams-Brabant en Gemeente Gooik

De parochie Sint-Martinus Kester, het Gild van het Paardenvolk Kester en
OKRA-Trefpunt Kester - Michel Doomst, burgemeester

Magda Deridder-Hendrickx — Blankenberge - Inge Jacobs, schepen - Heidestraat 9, Kester
De Knijf Drukkerij — Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37)

Bloemen ’t Heideroosje — Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86)

Remitrans — Internationaal transport — Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90)
Garage—Carrosserie P. Christiaens — Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) — Edingsesteenweg 70, Gooik

n.v. Olympia, — Herfelingen, Steenweg naar Asse 183 (054/56 64 23)

KBC-Bank Gooik-Leerbeek — Edingsesteenweg 206 (02/531 11 17)

Peter Minnaert — schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)

Bi Style — www.grotematenbistyle.com - Brusselsestwg 219, 9402 Meerbeke (054 343888)
Mode Meert, Meert Kleding — Wijngaardstraat 2, 1703 Schepdaal (02/569 22 13)

M. Consult, Pure Wine — Guido Van Belle, Kesterweg 10, 1755 Kester (0478/210415)
Century 21 ATG - vastgoedkantoor, Kester, Edingsesteenweg 341 (054/34 34 34 of 0475/65
5595)

Marc Noél, ‘Management et Sécurité’, Zwaantje 45, 1755 Kester (02/356 08 61)

Jos Walravens — Molenstraat 33 - Herman en Rosita Dewit — Molenstraat 62, Kester
Nicolas Vankeerberghen — Kasteelbrakelsesteenweg 437, 1502 Lembeek (02/360 35 63)
bvba Vanden Daele — metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86)

Optiek Claes — Gooik, Edingsesteenweg 121C (02/532 15 81)

ALU-PVC Bellemans — Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 65 05)

Apotheek Peggy De Pril — Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)
Verzekeringskantoor Solange Limbourg — Herne, Centrum 21 (02/396 20 21)

SDS Verandabouw — Herfelingen, Steenweg naar Asse 200 (054/56 64 32)

Veterinair Quadrant — Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31)
Architectenbureau Simon De Boeck — Bruneaustraat 42, Kester (0494 81 30 62)
Café-Feestzaal Jagershof — Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31)
Uitvaartverzorging Heymans, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45)
Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) — Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33)
Albert (+) en Augusta Vanrompaey — Musch, Kaardeloodstraat 91 b1, Ninove

Gilbert Van de Ville, Kester, Bruncaustraat 6

Elektro Tondeur — Kester, Bruneaustraat 2 (054/56 75 23)

Familie Minner-Kestens (Adviesbureau Carmona), - Kester, Schoonscheenstraat 5
Bvba Cochez — binnenhuisinrichting, Kester, Edingsesteenweg 301 (054/56 82 58)
Cyclo Cosyns - fietshandel - Kester, Langestraat 18 (054/56 88 73)

Bakkerij Vansnick, - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32)

Slagerij De Vits Traiteur - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23)

’t Kippenhof — Gooik, Ninoofse Steenweg 53 (054/56 73 27)

Verzekeringen Pierre Bouteille bvba — Oetingen, Frankrijkstraat 15A (054/56 85 29)

en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de
vele abonnees van onze Naklanken, samen meer dan 250 gezinnen!

Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen
uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of
hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt iedereen



© Suzanne Declercq

Eén oor, één oog, één concentratie en aandacht voor elke muzikant,
voor de kleur van elke muzikale frase, voor elke emotie die de
componist aan de uitvoerders mocht aanbieden, voor het samenspel
van zoveel solisten en instrumenten... dat was de avond van Dorien!
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